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Suterdag O juli zijn wij op Kawp gegaan! Dic dag
gingen we cerst uitladen.

Daarna gingen we eten, we aten brood met kaas cn
pindakaas. De volgende dag gingen we cerst knikknak-
ken. Dat was héél leuk, maar het regende een beetje.
Dat was jammer. Na het knikknakken gingen we cten.
Daarna gingen we aankleden. Toen we aangekleed waren
gingen we openen. Na het openen moesten we corvee
doen. Wij hadden de afwas, ik mocht afwassen! dat
vond ik leuk.

Daarna gingen we onze indianen kleren aan doen, daar-
na moesten we sporen zoeken en naar bed.

De volgende dag na het eten en het knikknakken gingen
we weer verder met zocken naar sporen.

's Avonds zouden we kampvuur houden maar dat ging
niet door omdat het regende.

De volgende morgen had Martin Damen ruzie met Arjan
van Kemmeren, want ze hadden aan mekaars matras
gezeten. Arjan gaf Martin een mep en Martin gaf er
één terug. Toen huilde Martin. O, ja, de boerderij
waar wij nu zitten heet: Westenenk.

Wij hebben nu een keukenstaf. En het is héél leuk
hier op Westenenk. Gisteren avond hadden we Kampvuur
maar de meeste kinderen deden oorlogje met twec
leiders, we hadden echte pistolen van plastic.

Ik heb nu straf omdat ik Martin heb laten struikelen.
Nu heb ik er spijt van.

De anderen zijn naar het bos behalve ik, Arjan en
Vincent. G=
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Van de claterdagochtendhorde.

Zaterdag 6 juli zijn we op kamp gegaan en op het kamp
deden we allemaal indianen-dingen.

7 juli kwam er een indiaan, die zei dat wij de gouden
veer moesten gaan zoeken (de gouden veer zorgt voor
vrede tussen de cowboys en de indianen).

8 juli kregen we een aanwijzing van de indiaan (dat
kregen we omdat het dan makkelijker is om de dader op
te sporen).

En we hadden ook nog kampvuur gehad 's middags en in
het kampvuur hadden we broodjes geroosterd.

En 's avonds wilden we smokkelaartje spelen, maar
toen kwamen we er achter dat Patrick ontvoerd was. En
toen vonden we nog een brief, die was van de
ontvoerder en daar stond op: Als jullie Patrick

terug willen zien moeten jullie 50.000 dollars
betalen. - de grote cowboy.

Maar toen zijn we de ontvoerder achterna gegaan en
toen we hem niet gevonden hadden (we hadden Patrick
al gevonden) gingen we snel terug.

9 juli hadden we 's morgens gegeten en na het eten
hadden we een kwisje en degene die dit won kreeg een
prijsje.

En na de kwis hebben we levend kwartet gespeeld en
dat gaat zo: iedereen moet een schuilnaam op een
blaadje schrijven, zoals Jawaa, dat was van mij en
had niemand geraden, of Billie Turf en dan lever je
de blaadjes in en dan noemt iemand ze allemaal op en
dan moet je vier groepjes van vier maken en dan moet
je zeggen bijvoorbeeld Jawaa komt uit groep 1 of 2 of
3 of 4 en als hij bijvoorbeeld in groep vier zit moet
hij bij de groep gaan staan die het geraden heeft.

10 juli zijn we naar het bos geweest en hebben daar
spelletjes gedaan, behalve ik en nog twee jongens om-
dat wij straf hadden.

Vincent Martina

Van de Zaterdagochtendhorde.

Ik ben Arjan. Ik vind het soms wel cens leuk. Maar
ook wel stom. Ik ben op zomerkamp, het duurt een week
lang.

Ik heb een jongen laten struikelen en toen moest ik
bij de leiding komen. En toen zei ik dat het mij
speet en toen moest ik zelf een straf verzinnen.

Ik wist er geen, toen zei Kaa dat ik een brief moest
schrijven.

Elke avond lopen ze te klieren en ik wil dan slapen.
Elke dag doen we cowboytje. Alle jongens vinden het
leuk. Van de leiding doen ze ook altijd mee. Iedereen
vindt het leuk.

Elke dag kregen we een brief, die brief is van de
grote wijze indiaan.

Bagheera is al een paar keer in het water gevallen.
Shere Khan verkleedt zich altijd.

Kaa is altijd chagerijnig, dat is niet leuk.

Baloe speelt altijd de baas.

De keukenstaf kookt lekkere dingen.

Hathi, dat is een speels jongetje.

Chil is zo'n studentje.

Arjan van Kemmeren.
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Woordenlijst van kamp.

Toegestaan:

- stouterik - oelewapper
- bengel - dondersteen
- wc eend - donder

- kwajongen - drol

- viegel - scheetje

- lapzwans - oliebol

- knaap - kwast

- ketelbinkie - druif

- oorlelletje van me - zwabber

- snoesepoes - knakker

- schattebout - kracker

- droppie - stekker

- jonkic - pollepel

- brave borst
de leiding - za. mo.
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