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Eindelijk was het weer zover, het
begin van de grote vakantie en het
zomerkamp. Zaterdag vertrokken
we en diezelfde avond werden we
al geconfronteerd met een groot
probleem. Om ons huisje heen liep
een man met een metaaldetector
en zijn vrouw. Deze vertelden ons
over Maarten van Rossum, de
beschermheer van Vaassen.
Vaassen stond namelijk een grote
ramp te wachten en wij moesten
helpen die ramp te voorkomen.
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Dit jaar in Vaassen.

Vaassen werd beschermd door een
stenen gedenkkruis met een twee-
delig ijzeren kruis erin, geschon-
ken door Van Rossum in vroeger
tijden. Probleem: beide ijzeren
helften waren verdwenen. Wel
zagen we voetafdrukken. Daarvan
maakten we foto‘s, die we naar de
politie brachten.

Maandag namen we een verkoelen-
de duik in het meertje van Vaasen
en s'avonds kregen we bericht
van de politie, die de voetafdruk-

ken had herkend. Dinsdag brachten
we een bezoek aan de
Julianatoren, waar we Captain
Muggo ontmoetten en op de terug-
weg belandden we in een tropische
hagelbui, met stenen van wel
z0000 groot.In de tussentijd ont-
dekten we dat het beeld van
Maarten van Rossum bij het kas-
teel de Cannenburgh gemaakt was
door Greet Grottendiek.
Woensdag brachten we een bezoek
aan haar, we kregen een rondlei-
ding door haar expositieruimte en
door de beeldentuin. Gelukkig voor
ons had ze op haar rommelvliering
interessante spullen voor ons,
waaronder een deel van een
schatkaartje met de woorden ‘Ga
naar het kasteel tussen de bomen,
waar de kannen leeg terug van
komen’. Tijdens de tocht naar
onze Vleutense buren zagen we
een zwerver liggen met, hoe toe-
vallig, het paar schoenen gelijkend
op die van de afdrukken, maar dan
andersom. De zwerver vertelde
over zijn maten en ijzeren krui-
zen. Voor een paar flessen drank
kon hij wel wat ritselen. Vrijdag
zou alles in orde zijn, het kruis
lag op een afgesproken plek en
klaar.
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