LUCHTVERKENNERS ZOMERKAMP

We begonnen in Woerden. En toen gingen
we op de fiets naar Drunen, dat ligt vlakbij.
Den Bosch. En daar gingen we naar de
Efteling, dat was echt heel leuk. We hadden
0ok nog een paar klapbanden met de fiet-
sen. De volgende dag stapten we weer op
de fiets en fietsten we naar Nijmegen. Toen
gingen we ook nog voetballen kijken. De
volgende dag gingen we om een meer kamp-
doop doen. Dan moest je een parkoers vol-
gen en laatste werd je gebrandmerkt. Daar
gingen we ook nog een nachtspel doen en
een paar dagen daarna gingen we motor-
vliegen in Duitsland. Dat was hartstikke gaaf
want je mocht ook zelf sturen. Daar kregen
we ook nog een rondleiding. de laatste dag
gingen we naar Austerlitz vlakbij Utrecht en
daarna gingen we weer terug naar huis.

Groetjes, Paul

dropping te organiseren en men vroeg mij
of ik ook mee wilde doen. Dat was een hele
grote fout want een verkenner doodgooien
met kriminele ervaringen en vervolgens die
zelfde verkenner vragen of hij mee ging op
dropping was niet slim. Van alle truukjes
hebben we er een uitgezocht en uitgevoerd.
We hebbeb een bijna perfecte dropping ge-
lopen en bij thuiskomst waren we zo moe
dat we meteen in onze tent zijn gaan pitten.
Vervolgens begon de leiding zich ongerust
te maken en zijn ze rondjes gaan rijden.
Pete Green is tot 7.15 opgebleven en de
tenten zijn gecontroleerd. (Ja,ja!) ‘s Och-
tends stonden twee mannen van ons met
signalement bij de politie. Reacties:

Pete Green: “Jij rat!”

Marco Beckers:”Lach lach”. Hij was vroeg
naar bed gegaan.

Jaap Landman:”Lekker, koffie!”

Lief dagboek,

Ik schrijf je een beetje laat maar ik weet dat
je een eindeloos geduld hebt, dus ik voel me
maar een klein beetje schuldig. We hebben
de leiding op kamp een flinke loer gedraaid.
(Oh ja? Jal!) De leiding vond het leuk om een

Jules van Baardwijk:"Goedenmorgen!”
Het enige gevoel dat bij me is blijven han-
gen is dat ik die nacht fantastisch goed heb
geslapen.

Gegroeet, gij trouwe scoutkoerier lezers!

Alex



