OVERVLIEG WEEKEND '87

Zaterdag 5 september was het dan zover dat wij als horde
samen met allerlei verkennersgespuis op kamp gingen omdaar
onze oudste welpen over te dragen.

Het vertrek vond plaats vanaf ''de Boerderij' alwaar wij als
welpen in de auto konden stappen en de verkenners met de
tong op het stuur van hun fiets volgden.

De bestemming was Austerlitz, alwaar aangekomen een ieder
zijn tent opzette, hetgeen bij onze welpen toch nog wel wat
correctie vroeg, wat hen natuurlijk niet kwalijk genomen kon
worden.

Ondertussen was het tijd om te dollen met de welpen,
"Smokkelaartje'' was het spel waarin verkenners met welpen
tegenover het gezag stonden, gerekruteerd uit de leiding.
Hati, Loetje en Baloe hadden een verbond gesloten en ope-
reerden gezamenlijk doch moesten regelmatig in het stof
bijten als zij door meerdere groepen werden aangepakt.

Kaa had ondertussen haar bezigheden in de veldkeuken alwaar
allerlei nieuwe sauzen werden ontwikkeld hetgeen nog lukte
ook .

Nadat zowel de welpen als de verkenners waren uitgedold

en de leiding de wonden likte kon er worden gebarbecued

wat na zo'n partijtje dollen er wel in gaat.

Tijdens deze barbecue kwam de vindingrijkheid van de welpen
weer eens boven nadat zij ontdekten dat bij inlevering van

vijf bonnen een literfles welpenbier werd verstrekt.



Ondertussen was de avond gevallen en stond de leiding met
verkenners en welpen klaar voor een dropping, waarbij de
jongste welpen op het kamp zouden blijven en de rest een
afstand van tien kilometer moesten overbruggen.

Tijdens de dropping waren er patrouilles op pad welke de
groepen rijkelijk voorzagen van min-punten en tevens direct
e.e.a. onder controle hielden.

Het werd twee uur 's nachts toen de laatste groep zijn
blaren kon prikken maar voldaan het lappenmandje in konden
schuiven.

Ochtend, iets wat normaal niet altijd direct opvalt doch met
welpen in de tent een pijnlijke gewaarwording.

Daarna knikknakken met een voorspelbaar resultaat, de welpen
in conditie, de verkenners wakker en de leiding afgebrand.
Na het ontbijt de ''Overvliegbaan'' waarbij Berry, Jorrit
Koen, Laurens, Miranda, Roland, Robin en Saskia de horde
gaan verlaten op weg naar een nog groter avontuur

""Het Verkennen''.

Toen daarna de Overvliegbaan was aangepast kwamen de ver-
kenners aan hun trekken hetgeen hier en daar een nat pak
opleverde en ons zeer vermaakte.

De tijd was vervlogen en het kamp werd opgebroken, de ver-
kenners een boterham voor onderweg en de welpen met een
boterham nog even het Bos in voor hun favoriet

‘'Levend Stratego'' hetgeen voor de groep onder aanvoering

van Loetje en Kaa natuurlijk winst opleverde.



Volledig uitgeblust konden de welpen na het beeindigen
van het spel zich in de wachtende auto's laten zakken

die hen vervolgens veilig afieverde op " de Boerderij".
De welpen een avontuur rijker, de leiding vermoeid doch

voldaan en nog in staat om het weekend op gepaste wijze

af te sluiten met een Evaluatie.
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