Voice of the 'Michiel de Ruyter Troep'.

Jullie zullen nu wel denken: wat is dat nou weer?,

voice of the 'Michiel de Ruyter Troep'.

Wel, dat zal ik even uitleggen.

Goed vertaald betekent het: Stem van de 'Michiel de
Ruyter Troep’.

Dit om bekendheid te geven aan het bestzan van onze
zeeverkennersgroep, voorzover deze er nog niet was.

Het meest voor de hand liggende onderwerp waarover we
eerst gaan schrijven (typen) is natuurlijk het boten-
onderhoud.

Dit begint al lekker op te schieten en begin mei hopen
we dan ook de boten naar Nieuwkoop te brengen.

Inmiddels is het interieur en gedeeltelijk het exterieur
geschuurd, gemenied en geverfd.

Het houtwerk, d.w.z.: masten, gieken, gaffels, riemen,
doften, helmstokken en vlionders voorzover we die hebben,
zijn (bijna) klaar.

Over vlonders gesproken:

Vier jaar geleden had de 705 voor het laatst vlonders

in zijn boot.

Maar aan deze pericde van improviseren, lijden en afzien
is een einde gekomen, jawel, want we krijgen NIEUWE
vlionders.

Verder nog even een mededeling van huishoudelijke aard;
Als er personen zijn die van de zomer onze boten willen
gebruiken, worden zij vriendelijk verzocht het materiaal
netjes op te ruimen, d.w.z. natte schoten en natte
zeilen in de schuur uithangen en de vallen NIET in de
mast hijsen.

Dit voorkomt wederzijdse ergenis.

Verder nog dit:

Veel plezier allemaal en de groeten thuis.

de Michiel de Ruyter Troep
(april 1985)



