Baden Powelldag.

Op 22 februari herdachten de scouts weer de geboortedag
van de oprichter van Scouting: Lord Baden Powell.

Cnze groep doet daar elk jaar ook iets aan.

Dit jaar was het -evenals vorig jaar- een vossenjacht.

's Middags verzamelden zich ongeveer 75 man op de boerderij
om aan het spel deel te nemen.

Onder leiding van enkele leiders gingen de leden de stad
in.

Het was de bedoeling dat per patrouille, nest of bak naar
de vossen gezocht werd.

Als er één werd aangehouden kregen ze een papiertje met
een opdracht.

Als men alle opdrachten had, kwam er een zin uit. Deze
moest ingeleverd worden op de boerderij.

Degenen die de meeste goede antwoorden hadden, kregen een
taart, beschikbaar gesteld door bakkerij Groen.

Bij de verkenners wonnen de Adelaars van de Dinsdagavond
en in de kategorie welpen won een nest van de Zaterdag-
ochtend.
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Om een uur of 5 gingen al de deelnemers op de foto.
Deze foto wordt (of is al) als herinnering uitgedeeld.

(V]

Op het avondprogramma stond een bingo-avond.

Deze werd bezocht door ongeveer 100 personen en is een
zeer gezellige avond geworden. :

Er waren vele prijzen beschikbaar gesteld, o.a. lampen,
een gourmetstel met vlees, 2 fantastische truien, een
bordenset en nog vele andere grote en kleinere prijzen.
Om + 23.00 u. was het afgelopen.

De opbrengst van deze avond (verminderd met de kosten
ran de dag) was §f 507,--.

Een mooi bedrag dus.

Dit geld zal ten goede komen aan het nieuwe groepshuis.

Paul Kiesel
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