Wat is dat? “De Bar”

Vanuit het centrum van Woerden zijn er ei-
gen-lijk twee mogelijke routes die naar het
schuurgebouw, naast de Antoniahoeve, leiden.
Het schuurgebouw is beter bekend als “De Bar”
en de Antoniahoeve is eigenlijk “De Boerderij”
van Scouting Woerden.

Wanneer ik aan vrienden moet uitleggen wat
die Bar, waar op woensdag, donderdag, vrij-
dag. zaterdag en zondag een aantal vaste en
wisselende bezoekers te vinden zijn, nou pre-
cies is, dan begin ik altijd bij het beschrijven van
die barbezoekers. Leuk is het om vervolgens te
vertelien over het beruchte bar-brierdrinktem-
po. Als het moment daar is dat er al twee volle
biertjes in de wachfrij naast je glas staan, dan
moet je wel erg snel drinken om bij te blijven.
Het bier viiegt je (meestal niet letterlik) om de
oren.

De Bar is een soort forum, maar dan real-life.
Ook zie je in de bar veel meer bezoekers dan
op het forum.

Een gemiddelde woensdagavondin de bar ver-
loopt als volgt. Terwijl de Paradijsvogels in het
hoofdgebouw hun opkomst hebben komen er

op onduidelijke fijdstippen wat Explorers over
de brug. Tegenwoordig zijn er ook beheerders
die overal in het rond lopen omdat ze denken
dat het al donderdag is. De officieuze directeur
van De Bar zit ondertussen al op zijn werkplek
naar het beeldscherm van de barcomputer te
staren terwijl hij zijn avondeten (salade) naar
binnen werkt. Na afloop van de Paradijsvogels
opkomst komt de leiding de bar in om de op-
komst na te bespreken of om te praten over
totaal andere zaken. De Explorers en hun lei-
dings zitten dan vaak ook al in de bar en zijn
vitgeput (en uitgedroogd) van hun actieve
opkomst. Enkele vaste barbezoekers drup-
pelen naar binnen, ik noem een Engelsman,
wat ex-explorers, de Beheergroep plus hun si-
garen rokende opper-beheerder en soms een
materiaalbeheerder. Na een gezellige avond
worden de exploleidings aan het lot van het
barschoonmaken overgelaten en keert ieder-
een terug naar huis.

Vrijdagavond is weer heel wat anders. De Bar
wordt dan druk bezocht door de leden van
de Stam en hun adviseurs. Regelmatig is DJ Ed
aanwezig om, met zijn ene hand aan de vo-
lumeknop en zijn andere aan een biertje, de
bar te vullen met gepaste muzek. In de winter
gaat de gaskachel aan en roept men “Deur
dicht!” wanneer er iemand binnen komt. In de
zomer blijft de deur naar de bartuin wagenwijd
open staan en zitten de meeste barbezoekers
rond de tuintafels te praten en drinken. Zomer
of winter, Johan zorgt elke vrijdag voor een
paar bakken vol met vetjes. Deze worden in
zeer korte tijd opgevreten dus je moet er voor
zorgen dat je snel bent. Rond twee uur luidt de

bel en is het tijd voor het laatste rondje.

De donderdagavond hangt hier een beetje
tussenin. De beheerders en materiaalbeheer-
ders zijn vandaag officieel actief en blijven
nadien in de bar hangen. Donderdagavond
is ook de avond dat de donderdagavond-
verkenners hun opkomst hebben. Maar er
gaan geruchten dat deze groep geen leiding
heeft want het komt maar zelden voor dat ze
in de bar te vinden zijn.

Op zaterdag is De Bar ook open aan het eind
van de middag. Leidings kunnen na hun op-
komsten nog gezellig in de bar blijven hangen
en doen dat dan ook.

Zondagmiddag is het moment voor de oud-
ste scouts en die-hard barhangers. Volgens
henis dit het meest gezellige moment van de
week. Bekende zaken zijn de kaasplank, spe-
ciale biertjes en oude rockmuziek.

Trouwens, die twee meest waarschijnlijke
routes naar de bar vanuit het centrum doen
er niet toe. Er zijn namelijk wel meer wegen
die naar De Bar leiden.
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