ESTA KAM

PVERSLAG

De ochtendesta’s zijn vlakbij het kloppend hart van Scouting
Nederland op kamp geweest, namelijk in Leusden. Maar het
hoofdkantoor zullen ze niet gezien hebben, want dat stond
er niet in de tijd van de Grieken en de Romeinen. En daar
waren de esta’s deze week beland. Het was een heel span-
nend kamp, met boeven met zwaaiende wapens als angstig
hoogtepunt, maar gelukkig liep het allemaal goed af. Ik heb
tenminste nergens in de geschiedenisboeken gelezen dat er
een paar esta’s het onderspit hebben gedolven, een paar
eeuwen terug. Maar aangezien esta’s slim zijn, kan het maar

zo zijn dat ze Het paard van Troje hebben bedacht.

De leukste uitspraak van het kamp was: “De koning van Siam,
die had het zo koud”. Tk hoop niet dat Keizer Augustus of
Zeus erg boos waren dat hun naam niet werd aangeroepen.
Alhoewel, waar kwam al die regen vandaan deze zomer? Dat
geeft te denken.

Wat kunnen er toch een hoop dingen ranzig zijn. Het ver-
rassende antwoord van deze groep was: zwemmen in het
Henschotermeer. Tja, het blijft toch de 21e eeuw en het wa-
ter is niet meer zo schoon als het geweest is.

Zou het woord CENSUUR Grieks of Romeins zijn? Het is in elk
geval het antwoord op de vraag wat ze niet willen vertellen.
Jammer, we hoopten op sappige details uit de oudheid. Maar
ja, de Goden kijken mee, dus zal ik maar niet te nieuwsgierig
zijn.

Gelukkig was er wel een lekkerste recept. En dat waren
de Grietjes (moet dat niet Griekjes zijn?) die bij Austerlitz
opgepeuzeld werden. Martin heeft ze daar gebakken, samen
Evelien en Wouter. Een topmenu op een toplocatie .

Nog meer spannende kampverhalen zijn te vinden op de

‘ website van de ochtend esta’s.

15



