ONDERDAGAVOND

Brabant was in trek dit jaar. Ook de
donderdagavondverkenners hebben
daar hun bivak opgeslagen, maar
dan in het mooie plaatsje Cuyck. Het
thema was piraten, dus er zijn deze
week genoeg spannende dingen ge-
beurd.

Bij DE uitspraak van piraten denk je al
gauw aan termen die daar mee te maken
hebben, maar niets is minder waar. Dit
kamp was het : "Sebas” wat er regelmatig
geroepen werd. Muiterij aan boord? Of
vond de leiding de naam gewoon mooi?
Wat wel echt Piraats was, was de kamp-
doop. De dopelingen ( 3 kids en 2 leiding)
moesten de meest ranzige dingen naar
binnen werken om er ook bij te mogen
horen. Er zat o.a. afgekoeld warm bier,
koffiedik en etensresten in het prutje.
Tja, je moet wat als er op zee niet veel
vers voer te vinden is.

Gelukkig was niet al het eten zo vies.
Doordat de kinderen zelf kookten en de
leiding dus ook, heeft in ieder geval de

leiding goed gegeten. Vooral toen kokkie
Martijn kwam, konden de magen weer
goed gevuld worden. En alles was zo lek-
ker, dat er niet één favoriet uitsprong.

O ja, toch wel. Zoals ieder jaar was de fri-
kadel erg in trek. Maar van alleen frikadel
krijg je scheurbuik, dus werd er verplicht
fruit gegeten. Wat dan weer jammer was,
maar piraten luisteren natuurlijk braaf en
daarbij was het vooruitzicht op kielhalen
ook niet aantrekkelijk...

heel

Wat wel bijzonder was dit jaar

is dat de meiden, Marijke en Kristel,
de jongens de les gingen lezen. Dit in
vorm van een voorlichtingsprogramma.
We kunnen nu zeggen dat dit kamp niet
alleen leuk maar ook leerzaam is ge-
weest. Zo zie je maar weer, ook een pi-
raat is nooit te oud om te leren.

De leiding is erg open over alles. Er is
niets wat ze niet willen vertellen. Dat is
erg jammer, want als we alles mogen
weten, is het ook niet leuk meer. Dus la-
ten we het daar ook maar bij.




