AMI-VERKENNERS

De Zaterdagmiddagverkenners zijn op
kamp geweest in Ommen. Zij kampeer-
den op het labelterrein Gilwell, Ada’s Hoe-
ve. De verkenners zijn te oud voor een
kampthema: “we zijn toch zeker geen
esta’s meer?”

Er wordt nog hard nagedacht over de
leukste uitspraak tijdens het kamp want
de verkenners hebben zoveel toffe din-
gen gedaan dat er geen tijd was om te
praten.

De meest ranzige gebeurtenis was niet
moeilijk te bedenken: tijdens de bon-
te avond werden de Lama’s nagedaan.
Kookstaf Ferry deed leiding Jan na en
goot yoghurt over zijn giechel. Is dat ran-
zig, of wat?

Wat ze absoluut niet willen vertellen? Er
zijn natuurlijk een hoop dingen die eigen-
lijk niet verteld mogen worden, maar er
is gekozen voor dit absolute geheim: de
kookstaf spuugde elke dag in het eten.

Het lekkerste gerecht was de Tomaten-
soep van Moeders, (en wel volgens re-
cept van de moeders van Koen Bou-
wman) gemaakt door de kookstaf.
Sommige verkenners kwamen wel
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8 keer een nieuw kopje soep halen.

Wil je meer kampverhalen lezen en foto’s
bekijken, surf dan naar de eigen website
van de zaterdagmiddagverkenners.




