OLBIHORDEVERSLAG

De Holbihorde is op kamp geweest in
het mooie Budel (Brabant). Ze hadden
een sprookjesachtig thema: “Trollen en
troela’s, verzin het maar”, En er is veel
verzonnen. Het halve sprookjesbos is
tijdens dit kamp tot leven gekomen. Van
Assepoester tot de Gelaarsde Kat waren
aanwezig om samen een leuk kamp te
maken. Gelukkig heeft zelfs de wolf zich
gedragen en kon ook Roodkapje zonder
kleerscheuren terug naar huis aan het
eind van de week.

De vraag wat de leukste uitspraak
van het kamp was, is reden voor veel
gelach en: “dat kunnen we niet vertel-
len”. Uiteindelijk komt er dan toch een
zin die voor iedereen geschikt is om te
lezen, namelijk: “nu wordt het serieus
janken”. We willen niet weten wat de
andere uitspraken waren, maar het mag
duidelijk zijn dat ze door de leiding zijn
gedaan, niet door de kinderen.

Ook het meest ranzige tijdens het kamp
komt bij de leiding vandaan: de boekjes

die ze lazen. Meer willen ze hier echt
niet over kwijt. En wat ze ook niet willen
vertellen, is wat er nou echt gebeurd is.
Als de leden boven de 18 zijn, mogen
ze het nog een keer vragen en mis-
schien krijgen ze dan het echte ant-
woord. (Voordat er aan hele rare din-
gen wordt gedacht: het waren best
nette dingen, alle niet voor kinderoren
en - ogen bestemd. Dit misschien ter
geruststelling.)

Hét recept van het kamp was sprookjes-

ol ~

achtig lekker, daar was iedereen het
wel over eens. Het heet Pisang Goreng
Marshmellow en wordt zo klaarge-
maakt: maak een lekker knappend
vuurtje. Haal de schil van een banaan
en snij hem open. Leg er marshmellows
(of chocola, hagelslag enz.) tussen en
wikkel het in aluminiumfolie. Leg het bij
het vuur (niet in de vlammen, maar op
een warm plekje in de buurt) en laat
alles smelten. Om je vingers bij af te
likken, zo lekker.




