
Waar zijn jullie geweest met kamp?
Amber: Dit jaar was een extra speciaal
jaar voor onze groep, we gingen (voor ve-
len voor de eerste keer) naar het buiten-
land. De jaren hiervoor gingen we naar
Engeland maar om verschillende redenen
is het dit jaar toch Luxemburg geworden,
om precies te zijn het plaatsje Wiltz.

Waar ging het kamp over?
Amber: Het kamp had geen speciaal the-
ma maar we hebben wel veel gave din-
gen gedaan.
Jos: Niet echt een thema: dagjes weg en
survival kampvuur spelletjes.
Erik: Nou we zijn elke dag wel iets leuks
gaan doen.
Soms een opdracht soms weer sporten
en dat soort activiteiten

Wat is het gekste dat je gedaan hebt?
Amber:Tijdens kamp doe je volgens mij
niets normaals en is alles een beetje
gek.
Een aantal superleuke dingen waren na-
tuurlijk het hoogteparcours, mountain-
biken (en ze door de stromende regen

terug brengen...), de hike en droppingen
en natuurlijk de Bonte Avond.
Jos: op een bankje liggen slapen in Wiltz
met squadron.
Erik: GEKOTST.

Wat was het lekkerste en het minst
lekkere eten?
Amber: We hadden het hele kamp door
best lekker eten. Worstjes, kip, hambur-
gers, bloemkool, aardappelen, Mexi-
caanse prut, pannenkoeken etc. Én na-
tuurlijk mochten we ook een keer zelf
inkopen doen om wat lekkers te maken.
Jos: Lekkerste eten was de soep van
Koen. Vies was bruine bonen mais.
Erik: Barbecue was lekker. Een heel vies
broodje met een lekker goor drankje, vies
genoeg om een kotskuil te maken. Dat
was namelijk voor de kampdoop.

Wie was de gekste / leukste / stomste
leiding en waarom?
Amber: Iedere leiding heeft wel iets
leuks, grappigs of stoms. Maar omdat je
met zoveel mensen bent verschilt dat wel
per persoon.
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Jos: Gekste leiding Alex en Koen De
leukste Lisselot en Remco en Silvia en Jo-
rien en Erik en Ferry en Pete en Alex en
Koen en die ik vergeten ben. De stomste
bestaan niet bij de luchtverkenners.
Erik: Alex met zijn grapjes.

Wat zou je graag een keer willen doen
met kamp?
Amber: Ik zou graag nog een keer naar
het buitenland op kamp willen.
Het is een totaal andere ervaring en je
ontmoet ook heel andere mensen dan in
Nederland.
Het maakt het soms wel wat moeilijk,
maar een beetje een uitdaging is altijd
wel leuk!
Jos: Weer ZWEEFVLIEGEN, Tokkelen.
Erik: Iets dat heel snel gaat en ook heel
spectaculair is.


