
Waar zijn jullie geweest met kamp?
We zijn in Overasselt geweest, en halver-
wege de week zijn we met de hike naar
Mook geweest.

Waar ging het kamp over?
Michiel: Ehm, het had geen thema, maar
als ik een thema moet kiezen, is het:
brandwonden
Martin: Brandwonden, hike, Sander en
zijn vriendinnetje en spelletjes

Wat is het gekste dat je gedaan hebt?
Michiel: Overvaren met een boot om de
hike af te snijden.
Martin: Alles was (te) gek
Wouter: ???

Wat was het lekkerste en het minst
lekkere eten?
Michiel: Het lekkerste was de BBQ en er
was niks minder lekkerl
Martin: Het eten wat ik voor de patrouille
kookte, KEBAB !!l!
Wouter: Broodje gyros was mega lekker,
en de rest ook

Wie was de gekste / leukste / stomste
leiding en waarom?
Michiel: Gekste: jantje, dat ís zo! Leukste
zijn ze allemaal, op Naomi na want die
zat alleen maar te zeuren als ik iets deed
wat niet mocht.
Martin: Iedere leiding was even tof.
Wouter: De leukste was Jan, omdat hij
steeds wegliep van de andere leiding
tijdens het eten om bij ons broodjes gyros
te halen.

Wat zou je graag een keer willen doen
met kamp? (Het mag iets zijn dat mis-
schien veel te duur is, of eigenlijk on-
mogelijk om te doen. Maar wel iets dat je
hééééél graag zou willen doen.)
Michiel; Ik wil een keer met de groep ge-
dropt worden in de bossen en dat we dan
een weekend moeten zien te overleven.
Martin: Zou ik niet zo hup L,2,3 kunnen
bedenken.
Wouter: Paintballen lijkt me gaaf
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