
Waar zijn jullie geweest met kamp?
Den Haag dicht bij de bosjes van poot.

Waar ging het kamp over?
Robin: Het ging over een geest, die een
boom beschermde, je mocht hem niet
om hakken.
Tom: Het thema was jungle boek
Sten: Landen

Wat is het gekste dat je gedaan hebt?
Robin: Een voedsel gevecht houden
Tom: Het allerleukste was het maken van
modder en er lekker mee rotzooien.
Sten : Voedselgevechtl ! ! ! ! ! ! !

Wat was het lekkerste en het minst
lekkere eten?
Robin: Pannenkoeken lekkerste, spruitjes
/ krenten pap
Tom: Het eten was eigenlijk alle dagen
wel lekker maar spaghetti was toch mijn
favoriet. De paella vond ik niet zo heel
erg lekker.
Sten:Shoarma vond ik het lekkerste en
rooie kool het vieste.

Wie was de gekste / leukste / stomste
leiding en waarom?
Robin: Laura en Leon de leukste, weet
niet waarom.
Tom: De leiding is gewoon leuk maar
Laura springt er voor mij echt uit. Ook
Reinder: hij is echt gekl!!l
Sten:Jullie zijn eigenlijk allemaal verve-
lend!!!!

Wat zou je graag een keer willen doen
met kamp? (Het mag iets zijn dat mis-
schien veel te duur is, of eigenlijk on-
mogelijk om te doen. Maar wel iets dat je
hééééél graag zou willen doen.)
Robin: Speeldernis, LEGOland bezoeken
met kamp in Denemarken.
Tom: Het allerleukst kamp lijkt míj om
een keer met boten op pad te gaan met
zo'n marineschip waar we op geweest
zijn.
Sten: Laser gamen met z'n allen en met
zomerkamp in tenten in het bos slapen
en dat de welpen zonder leiding mogen
slapen en dropping zonder leiding.
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