: Ochtendwelpen

Kampverslac

Waar zijn jullie geweest met kamp?
Limmen bijna aan Zee

Waar ging het kamp over?

Thomas: Vakantie

Eline: Het kamp ging over zwarte man-
nen. De klokkenrijders heten ze. Stefan:
Over op reis zijn.

Astrid: Over klokkenrijders en ingredién-
ten.

Wat is het gekste dat je gedaan hebt?
Thomas: Watergevecht

Eline: Het gekste dat ik gedaan heb is het
watergevecht.

Stefan: De klokkenrijders achtervolgen
en de klok vinden.

Astrid: In mijn topje rondlopen bij een
pretpark

Wat was het lekkerste en het minst
lekkere eten?

Thomas: Patatjes waren het lekkerst, de
tomatensoep het minst lekker (ik hou
helemaal niet van tomaten)

Eline: Het lekkerste eten was de bbq en

het minst lekker heb ik niet. Ik vond alles
lekker.

Stefan: Patat was ‘'t lekkerst en de spa-
ghetti het minst lekker.

Astrid: Patat was 't lekkerst en spaghetti
het minst lekker.

Wie was de gekste / leukste / stomste
leiding en waarom?

Thomas:Roel is de gekste leiding, Betty
is de leukste leiding, de stomste leiding
bestaat niet.

Eline: Tijmen was de gekste leiding. Hij
maakte leuke grapjes. Betty was de leuk-
ste leiding. Zij vroeg af en toe hoe het
met je ging. Stomste leiding heb ik niet.
Stefan: Ze waren allemaal grappig en
aardig.

Astrid: Ze waren allemaal leuk omdat
ze lief zijn en Roel deed grappig bij een
spelletje, want toen was ie als duiker
verkleed met een gek pak aan en een bril

op.

Wat zou je graag een keer willen doen
met kamp? (Het mag iets zijn dat mis-
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schien veel te duur is, of eigenlijk on-
mogelijk om te doen. Maar wel jets dat je
Thomas:Het appel en ei spel vond ik erg
leuk, dat wil ik wel vaker doen.

Eline: Een volgend kamp zou ik heel graag
willen zwemmen en dan het “lummel-
spel” in het zwembad doen.

Stefan: Om echt in de vrije natuur 't kamp
te houden, in het bos ofzo, bij een beekje
of jungle.

Astrid: Met een luchtballon naar huis
worden gebracht en dan precies in de
tuin neergezet worden.




