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Deze keer in onze bestuursrubriek geen woordje van

de stichtingsvoorzitter of de groepsvoorzitter; daar-
door is deze Albert’s Corner wat korter dan gepland.
Verderop in deze Scoutkoerier wel een verhaal van
Jaap over het aansteken van een vuur. Hieronder vind
u nog een agenda voor de activiteiten in de komende

maanden.

Agenda

De groepsraad wordt voortaan iedere tweede
woensdag van de maand gehouden. Voor de
komende drie maanden is er dus groepsraad op
14 april, 12 mei en 9 juni. In de groepsraad heeft
de leiding van alle spelonderdelen zilting.

* Inhet weekend van 16, 17 en 18 apnil is er een
leidingsweekend in de Drunense duinen. De
organisatie hiervan is in handen van Sicbren en
Frank.

*  Op 4 mei zal de Albert Schweitzergroep haar
medewerking weer verlenen aan de jaarlijkse
herdenking van de gevallcnen in de Tweede
Wereldoorlog. De herdenking zal plaatsvinden
bij het monument aan de Mecuwenlaan, In het
kader hiervan is hetinteressant even stil te staan
bij de rol van Scouting in de Tweede Wereld-
oorlog.

Wereldoorlog 11

In de eerste dagen van de oorlog verleenden de
toenmalige padvinderij en verkennerij vooral hun
diensten bij het overbrengen van berichten, aange-
zien telefoon, post en treinverkeer vaak niet meer
functioneerden; ook brandweer en ziekenhuizen
werd hulp aangeboden. Na de Nederlandse capitu-
latie probeerden de padvinderij en verkennerij het
dagelijks leven weer op te pakken. Aanvankelijk
werden ze hierinredelijk vrij gelaten door de Duitse
bezetter. Alleen enkele buitenactiviteiten, zoals
omgaan met kaart en compas en kamperen, werden
verboden.

De Duitsers hoopten de padvinderij en verkennerij
om te kunnen vormen tot een soort Nederlandse
Hitlerjugend. Een enkele groep trad inderdaad toe
tot de NSB-jeugdbeweging. De hoop van de Duit-
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sers werd echter geen werkelijkheid, en op 2 april
1941 werden verkennerij en padvinderij dan ook
verboden. Het dragen van uniformen werd verbo-
den enalle bezittingen van de verenigingen werden
in beslag genomen. En daarmee verdwenen pad-
vindenij en verkennerij tot 1945 uit de ‘picture’,
hoewel afen toe nog mensen opgepakt werden voor
overtreding van het uniformverbod en eind juli
1941 werd door de Duitsers zelfs een illegaal
verkennerskamp ontdekt, waarbij een verkenner
getroffen werd door Duitse kogels. Maar gezien het
feit dat verkennerij en padvinderij een jeugdbewe-
ging waren, was er van veel illegale, gevaarlijke
activiteiten geen sprake. &

Nieuw: Explorers

Hier hebben we allemaal op gewacht ! Eindelijk
heeftde Albert Schweitzergroep weer eenjongeren-
tak voor kids die bij de verkenners onhoudbaar zijn
geworden maar toch nog wel erg aan padvindertjes
gehecht zijn. En natuurlijk voor de rest van de
Woerdense bevolking tussen de 15 en 20 jaar die
nict vies is van een avontuurtje.

De explorers komen niet wekelijks bij elkaar maar
hebben wel clke maand een kamp. Tijdens deze
kampen wordt er gehiked, gezeild, berg beklom-
men, gekanood (wat voornood?) gezweefgevlogen
en nog veel meer spannends. Verder zullen er af en
toe ‘s avonds bijeenkomsten gehouden worden.
Deze zijn enerzijds bedoeld voor instructie (hoe
overleef je de kampen ), anderzijds voor leuke
dingen die de leden zelf bedenken (film en zo) Dit
alles zal gebeuren onder de bezielende leiding van
de oud-gedienden (oud doch niet verouderd) JP en

Maart '93



Theo. Volgens JP zijn ze oud van hoofd maar jong
van hart. Wat hier van waar is, horen we nog wel
eens van de leden zelf. Wat in ieder geval wel waar
is, is dat ook ex-zeeverkenners welkom zijn, er
wordttenslotte ook gezeild (alsof die zeeverkenners
dat onderhand nog nict zat zijn). De contributie is
niet laag maar ook zeker niet hoog (fl. 20,- per
maand). Dit geld wordt gedeeltelijk gebruikt om de
vele kampen mee te financieren. Verder moest
vooral vermeld worden dat de explorers meedoen
aan BP-dag en dat er een biertje na afloop van de
activiteiten is. Wat wil je nog meer? Theo bellen,
want die is contactfiguur (03480-19899) o
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