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Zaterdag 24 februari vierden wij Baden
Powell dag. Dit wordt bij Scowo altijd
gecombineerd met het overvliegen. Op
het parkeerterrein aan de Houttuinlaan,
op een steenworp afstand van de plaats
waar onze vroegere boerderij stond,
sprak penningmeester en "gelegen-
heidsvoorzitter" Rob Verhoeven de vol-
gende openingswoorden uit;

BP-dag/Overvliegen

Hartelijk welkom allemaal op onze BP-dag en
overvlieg middag.

BP dat is een afkorting voor Baden Powell,
een generaal in het engelse leger die op 22
februarijarig was. Dus eigenlijk was het don-
derdag BP-dag en wel een hele bijzondere
want het was donderdag precies 150 jaar
geleden dat Baden Powell werd geboren. Hij
zou nu dus 150 jaar zijn geweest.

Als generaal zag BP heel veel soldaten en hij
zag ookdater heelveelwatjes bij waren die om
hun moeder riepen als er een knoop van hun
jas was of als zij hun knieën hadden geschaafd.

Zij leren op school wel rekenen lezen en
schrijven, dacht BP, maar zichzelf en
een ander helpen als het een beetje
moeilijk wordt, dat kunnen zij niet.

BP had veel gelezen over de indianen in
Amerika. Die verdwalen niet in een bos en
die weten ook iets te eten te vinden en hoe zij
zonder lucifers of een aansteker vuur konden
maken, hoe zij een kameraad moesten ver-
zorgen die gewond was geraakt en hoe zij
zich tegen wilde dieren konden beschermen.

Toen wist BP wat hij ging doen. En club oprich-
ten waarbij jongens, en later ook meisjes,
heel gewone dingen leren zodat zij zichzelf
en anderen in moeilijke omstandigheden
konden helpen. Het was een groot succes. In
Engeland kwamen al gauw heel veel van dat
soort clubs. Het verspreidde zich over heel

Engeland en later over de hele wereld.
En zo ontstond scouting: het spel van
ver-kennen. Er is natuurlijk sinds BP

heel veel veranderd. Wij hoeven ons niet
meer tegen wilde dieren te beschermen.

Eén ding is er niet veranderd. Scout-
ingleden zijn geen watjes die om hun
moeder roepen als het tegenloopt maar
zichzelf en anderen helpen als het nodig is.
Als je straks bent overgevlogen ben je lid
van een nieuw spelonderdeel met nieuwe
meisjes en jongens. Je zult daar wel even
aan moeten wennen. Maar na een Paar
weken zul je merken dat je weer gauw
nieuwe vrienden en vriendinnen hebt.

Ik hoop dat jullÍe allemaal nog heel lang
lid van scouting zullen zijn en ik wens jul-
lie een leuke BP-dag en overvliegmiddag toe.


