Kamp luchtverkenners, 21,22,23 mei

zaterdag 21 mei

Om 9.00 uwur verzamelden de
Luchtverkenners zich.

En om 9.30 uur vertrokken ze, om
naar Austerlitz te gaan fietsen.
Uiteindelijk kwamen ze op het kamp-
terrein aan.

Waarna ze nog hun tent op moesten
slaan in de miezerende regen. Het was
bij het tenten opslaan oneerlijk ver-
deeld. Want: Joost, Sebastiaan en Tim
lagen in een tent en: Marius, Licke,
Alex, Frans en Elvira in een andere
tent.

Ze gingen een wandeling maken, ter-
wijl Victor en Elvira wat boodschap-

Juni '94

pen gingen doen.

waar naarmate ze de weg kwijt raakte
en buiten Zeist zaten.

Ze bleven ongeveer 2 en een half uur
weg.

Toen ze terug waren gingen we eten
koken.

We kookten macaroni en daarna saro-
ma.

Wat de tent met de meeste kinderen
erin verkeerd maakten.

Ze kookten het en dat was fout ze
moesten pudding maken die het niet
werd.

Die nacht regende het heel erg en het
onweerde ook.

Toen we gingen slapen kwam Victor

ke S

_20.

een verhaal vertellen.
Het heette: De man met het gouden
been en daarna: Het rode balletje.

Zondag 23 mei

Na een tijd vrije tijd gingen we met
albatrossen vliegen.

Waarna het weer ging regenen.

Dus gingen we even wandelen en na
een klein eindje gingen we terug.

We gingen oefenen voor de bonte
avond.

Daama gingen we eten we aten: erwt-
jes, worteltjes, knakworsten en gebak-
ken aardappels en saroma.

scout koerier



Marius maakten hem heel lekker klaar.
Dit is het recept:

1 pakje saroma
een beetje water

halve liter melk

€en pan
7 suikerklontjes
gooi alles bij elkaar en goed roeren
Maak het aan het koken
gooi dan de suikerklontjes erin
laat het 5 minuten doorkoken

Smullen maar!!!!

Daarna gingen we zenden

Lieke, Elvira en alex hadden de naam:
Levi

Joost en Marius de: DE big boys

Tim en Sebastiaan hadden geen naam
Daarna hadden we bonte avond

het begon met een quiz

Wie de beste leider was eerst: Victor,
dan Nico en toen Jules.

en daarna kwam opa achter de inbre-
ken

toen het witte balletje

Maandag 23 meij

Even ochtendgymnastiek en opruimen
en dan weer op de fiets naar huis

het was een leuk kamp
Elvira
Een aantrekkelijk verhaal bij
Luchtverkenners
Het rode balletje

Er was eens een doorsnee gezin

die op een nacht toen de stroom uitviel
samen in bed kropen

en negen maanden later kregen ze een
jongetje genaamd: Jantje

Na een jaar zou het kereltje 1 jaar wor-
den

en omdat ze niet teveel geld wouden
besteden( want het geld was voor de
drank ) kochten ze een rood balletje
Het jochie was heel bljj
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Toen het jochie 2 zou worden vroegen
zijn vader en dronken moeder wat hij
wou hebben

zijn antwoord was: lood ballelje

dar wou zeggen rood balletje en de
jongen kreeg ( een iets groter als de
vorige bal)een rood balletje en hij was
heel blij

De jongen werd drie en kreeg een heel
klein rood balletje

De jongen was heel blij

Maar na een maand was hij het balletje
kwijt en hij huilen

hij was niet te troosten

en het bleef zo’n week doorgaan

zijn vader en moeder werden gek van
hem en kochten een nicuwe

en hij was weer in zijn sas

Toen Jantje 6 werd ging het beter

met het gezin en ze kochten een mooie
rode fiets voor hem

en die morgen: hiep hiep hoera

er is er eentje jarig

hiep hiep hoera

ha Jantje kom eens naar de schuur?

“ Mooi he”!! *“ Helemaal niet!! ik wil
een rood ballegje!!!”

“ Maar Jantje?” “ Snik, ik wil geen
fiets snik snik snotter”

en ze kochten een rood balletje

Dat ging zo’'n aantal jaren door tot hij
12 werd

Wat wil je voor je verjaardag hebben
Jantje?

een rood balletje
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he? nee jongen! wil je geen fiets?
nee! een rood balletje lijkt me wel leuk
Wil je geen nintendo?
NEE!!!!
okee dan
laten we het hem maar geven want
Jantje is gestoord
Na nog een lange tijd
gaat Jantje trouwen
In de kerk, in de receptie, op het
gemeentehuis overal word
hij bekogeld met rode balletjes en hij
is heel blij
zijn huis herken je meteen
zijn naambordje is van rode balletjes
In de schuur ligt een rode voetbal, een
rode voethal, een rode voetbal en een
rode voetbal
Jan gaat op een gegeven moment met
het vliegtuig naar Spanje
Maar het vliegtuig verongelukt en Jan
is er slecht aan toe
Op een nacht komt Jantje uit zijn coma
en zijn vrouw vraagt:
Mogen we de laatste vraag die we je te
stellen hebben stellen?
jja jja hhoorr
Waarom wil je altijd rode balletjes?
000 nnieets bijzonddersss hoor
zeg het Jan!! zeg het Jan!
oookeee oke oomddat omddat rrrode
rrode bballetjes rode
balletje..........
En hij was dood!

Elvira
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