s‘Avonds speelden we met elkaar
in de kampvuurkuil. Op het hoge
'echte‘ podium trad een keur van
artiesten op. Jomanda, Rasti
Rostelli, Ritsaert Kazan (de broer
van...), Toffe Theo, clowns,

Gezellig spelen op het
groepsweekend

Op het groepsweekend liep iedereen eigenlijk maar wat te
spelen. De eerste dag speelden we met pallets, hamers, de
ooievaar, de kabouters, ons leven, vlotten, de man van de

ijscowagen en vooral met elkaar.

Toen alle leden naar huis waren
bleef de leiding heel tevreden, een
beetje moe, vies, maar voldaan,

groot genot van de voorbijgan-
gers, die in grote getale naar ons
bleven kijken vanaf de dijk.

Bevers, Verkenners, en nog veel
meer.

De tweede dag vulden we met
Oudhollandse spelletjes. De invul-
ling van de term Oudhollands was
net even anders (dit in het kader
‘doen jullie het altijd zo, wij doen
het altijd heel anders’). Zo was er
een luchtspringkussen, je kon bun-
gie-runnen, modderworstelen,
boerderijtje prik doen, lekker big-
gen in de sloot of wat klieren met
bankstellen en viotten: het was
een waar spelletjesparadijs. Tot

scout koerier

e i, 5 o

nog wat naspelen in de bartuin.
Het was een leuk weekend.

MY R e

Vroeger gingen ze kijken naar de
vogeltjes in het park of naar een
willekeurig nieuwbouwwijkje
maar sinds het groepsweekend is
er een zondagattractie bij: pad-
vinders kijken...

Na afloop van het kamp kregen we
allemaal een dertigjarigbestaans-
badge, die heel mooi is, maar een
beetje lastig aan te brengen (hier-
voor adviseren we dan ook van die
handige textiellijm, te koop in het
naai- en lijmgerei-winkeltje naast
de Hema).
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