We zijn er nog!!!

Na lange afwezigheid in de
Scoutkoerier hopen we met er met
dit stukje van de Estaleiding weer
in te komen.

Zaterdag 15 juni 1996:

Vandaag hadden we een educatieve
opkomst georganiseerd. Met wat
hulp van Jaap en Joke zouden we
het een en ander van de natuur
leren kennen. Maar Jaap kon
helaas niet komen, zijn auto was
kapot en hij moest snel een nieuwe
hebben. Ook Joke kon op het laat-
ste moment niet, dus moesten we
na een korte uitleg van Ria (IVN
Woerden) zelf de kinderen instruc-
tie geven.

Enfin, de eerste kinderen waren er
op de tijd dat de leiding al aanwe-
zig had moeten zijn, waarna de
rest snel volgde. Toen kregen de
kinderen de laatste instructie van
Ria en konden we aan de slag.

Er waren vier posten, met netjes
scheppen in de sloot en de beestjes
bekijken, binnen onder de binocu-
lair verschillende waterdiertjes
onderzoeken, de waterstand en
temperatuur meten en planten
determineren.

Deze opkomst gebeurde er voor de
verandering wonderbaarlijk
genoeg niets uitzonderlijks, maar
toch was deze opkomst een groot
succes en heeft iedereen het naar
zijn/haar zin gehad.

Ook bij het grote groepsweekend

L
-

waren de Esta’s volop aanwezig.
We hebben natuurlijk de mooiste
hutten van het huttendorp gemaakt
en de meest comfortabele.
Jammer dat niet alle Esta’s aan-
wezig waren, maar desalniettemin
waren wij toch het best vertegen-
woordigde onderdeel tijdens dit
weekend. Ondanks dat het zo laat
was door het gezellige avondpro-
gramma waren de kinderen nog
lang niet moe, maar ze moesten
toch richting hut.

De volgende dag hadden we mooi
weer, wat erg goed uitkwam voor
het waterprogramma. De kinderen
lieten hun kans dan ook niet voor-
bij gaan, toen ze de kans kregen
om enkele van onze leiding in de
vieze boerensloot te gooien. Wij
herinneren de kinderen eraan dat
de andere helft van ons leiders-
team nog niet in de sloot heeft
gelegen.

Verder hebben we wat klachten
gehad dat ons Estaleidersteam niet
erg bekend is bij sommigen.

Daarom zullen wij onszelf even
bekend maken, voordat iemand
anders ons voor is. Zie foto van
linksboven naar beneden, Silvia,
Geert-Jan, Cindy, Kees, Monique
en Edo. We hebben momenteel
zeven actieve leiding: Edo,
Monique, Cindy, Silvia, Kees,
Geert-Jan en één in Engeland,
Evelien.

Edo, Evelien en Monique (als het
goed al bekend) zijn al enige jaren
actief en zijn het afgelopen jaar
aangevuld door vier verse leiding,
die 18 mei officieel geinstalleerd
zijn door Jaap. We vullen elkaar
goed aan, ook al hebben we alle-
maal een andere achtergrond en
opleiding. Bovendien gaat iedereen
met het zomerkamp mee, ook
Evelien en oud-leiding Wouter.
Deze twee zullen ons bijstaan in de
vorm kookstaf. Zo zal de band bin-
nen ons team nog eens extra ver-
sterkt worden.

Edo en Cindy +

zomer ‘96

scout koerier



