
Dit janr bestnat de Albert Schweitzergroep dertig jaar. Daarombesteedt de Scoutkoerier ieder

kwartaal aandacht lan een decennium in het besta.an uan de g'roep . Deze keer : de jaren '60 .

Dertig jaar. Dat is een hele tijd,
maar toch zijn er nog mensen die
de oprichting hebben meegemaakt.
Hans van Dijk, de huidige
stichtingsbestuursvoorzitter, bij-
voorbeeld, was dertig jaar gele-
den één van de eerste welPjes. En

groepsvoorzitter JaaP Landman is

eigenlijk hooÍdschuldige aan de
oprichting. Hieronder zijn verhaal.

Het idee.
"Brannie en ik waren verhuisd
van Nijkerk naar Linschoten en

toentertijd was het nog gewoonte
bij Scouting Nederland om verhui-
zers te strikken voor Scouting in

hun nieuwe woonplaats. We kregen
dus een brieÍje met een verzoek
of we in Woerden niet een
Scoutinggroep op wilden richten,
aangezien er daar niets was oP dat
moment (in Linschoten woonden
toen maar 500 mensen, dus het
was niet zo interessant om daar
een groep op te richten).

Een week later, tijdens de ver-
jaardag van Anne de Goederen
(ex-wethouder Linschoten) bleek
dat er in Woerden al eens een

Scoutinggroep geweest was,
namelijk de Karel DoormangroeP,
onder leiding van mevrouw Van
Eijken. We hebben met die
mevrouw contact opgenomen. Ze
reageerde zeer enthousiast en

noemde gelijk een aantal namen
van mensen die geÏnteresseerd
waren in
Scoutingaangelegenheden. Ze was
zelÍ gestopt met de
Doormangroep, omdat ze verhuisd
was. Spoedig werd er een oprich-
tingscomité voor de nieuwe groeP
in het leven geroepen, waar
bovengenoemde personen en

mevrouw Budelman zitting in

namen. Na een eerste krantebe-
richtje meldden zich de eerste
twee leid(st)ers. We konden
beginnen.
Voor de nieuwe groep werd de

naam van Albert Schweitzer
gekozen, omdat hij op dat moment
sterk in de belangstelling stond.
Voor ons telde zijn lieÍde voor de
natuur en zijn dienstbetoon aan de

medemens, zonder dat hij hierbij
uit was op geldelijk gewin."

De eerste keer.
"Op 23 maart 1966 werd de eer-
ste welpenbijeenkomst gehouden
(de woensdagmiddaghorde) in een

oude VEP-kantine bij Den Oudsten,
onder leiding van Marina Oude
Wesseling. Deze eerste opkomst
was met Hans van Dijk (nu voor-
zitter Stichtingsbestuur) als
welpje. lk was geen welpenleiding,
maar voorlopig groepsvoorzitter
en na een jaar ben ik het echt
geworden omdat nog steeds nie-
mand anders het wilde doen.
Enkele weken later werd de eerste
opkomst voor verkenners gehou-
den onder leiding van Ben Oude
Wesseling, de man van Marina
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waarbij al onze tenten een kraampje vormden en
waarbij allerlei spelen gedaan konden worden. Dit
leverde drie nieuwe leiders en twaalÍ nieuwe leden
op.
Wat er in de afgelopen dertig jaar veranderd is? Een
belangrijk verschil is dat het spelen in thema's heel
sterk verminderd is. Je ziet ze nu nog wel bij zomer-
kampen. Men had toen ook wel behoefte aan die hou-
vast. Sindsdien zijn leiders veel meer ontwikkeld in
creatieve vakken, zodat die behoefte aan houvast ook
minder werd.
Wat mij in al die jaren verwonderd heeÍt? De hard-
nekkigheid waarmee buitenstaanders vasthouden aan
een al lang niet meer bestaand beeld. Bijvoorbeeld
hoeden en korte broeken en de gescheiden groepen,
dingen waar we dus al twintig jaar geleden van afge-
stapt zijn."

ZwerÍkei

Er zijn weer heel veel spannende dingen te beleven de
aankomende ti.ld. Atvast een overzichtje.

1 April Martin jarig
12 - 1 3 April Donderdagavondsoep kamp Aerdenhout
13 April Kledingdag bij de Zwerfkei
23 April InÍorrnatie avond bergwandelen bij de

Oude Wesseling. Dat moet een avondtroep geweest
zijn. Plaats van samenkomst was een pakhuis aan de
Prins Hendrikkade. Onmiddellijk na deze start zijn we
gaan zoeken naar een echt clubhuis en na vier maan-
den konden we de zolder betrekken van Houttuin-
Sluipwijk, een prachtige boerderij, waar nu het bow-
lingcentrum staat. Hoewel de gemeente ons dit
groepshuis voor maximaal een jaar had toegezegd,
bleek dat wij tot 1975 daar in konden blijven. Toen
was de groep inmiddels al uitgebreid met een tweede
welpenhorde, een zeeverkennersgroep en een senior-
welpengroep."

Het ontstaan van de Scoutkoerier.
"Er moet in het archieÍ (??? welk archieÍ? red.) nog
een allerallereerste Scoutkoerier zitten, ter grootte
van twee A4-velletjes, waarbij het ene velletje vol-
geschreven was door Nel van Booijen van de
Margaretha Sinclairgroep en het andere door mij,
waarin verslag gedaan werd van de spelen en de acti-
viteiten van de aÍgelopen paar maanden. Na ongeveer
zes keer ging deze gezamenlijke Scoutkoerier ter
ziele. Ër bestond dus al wel een Scoutinggroep in

Woerden, maar deze was alleen voor meisjes. De
Albert Schweitzergroep was aanvankelijk alleen voor
jongens, maar draait vanaÍ 1973 gemengd. De
Margaretha Sinclairgroep werd in 1946 opgericht en
is omstreeks 1988 opgeheven."

Ha rd nekki g.
"Een groot succes was ons tienjarig bestaan. We
hadden een kraampjesmarkt op het Exercitieveld,

+

30 April Koninginnedag (e kunt naar de koningin
,. ,' gaah zwaaien in Bergen:op Zoom en,in

11 Mei Verrekijkerdag bij de ZwerÍkei ,r

12 Mei Moe'derdag
1-2 Juni Groepsweekend
2 Juni Tentenshow Zwerfkei
'16 Juni Vaderdag
21-23 Juni Leiersweekend/stafweekend in de

Ardennen
29 Juni
24'Aug.

(deze agenda

6-kamp voor yerkenners
Heunie voor oudleiding,'zegl het
vsort. .. ,.,.

bevat gesponso rde onderdelen)

Beve rs
Holbi
Ch riet
Dinsdagavond
Donderdagav.
Zeeve rken.
Luchtverken.
Exp lo re rs

6/7 Juli
20 Juli-27 Juli
20 Juli-Z7 Juli Vaassen
Ja
27 Juli- 3 Aug, verschillende lokaties

20 Juli- 4 Aug, Frankrijk
20 Juli - 31 Juli, Engeland
Ja
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