Donderdagavondverkenners

Terwijl bij de leiding de zandkor-
rels van het Nieuwjaarsfeest nog
wat tussen de tenen zit (lijkt me
beter dan billen (schept verwar-
ring)) gingen we toch blij op pad
om de vijftiende pooltocht te
lopen. De pooltocht is een traditio-
neel verkennersgebeuren. Niemand
weet de oorsprong, maar het is
een mooie traditie en de Albert
Schweitzergroep zou de Albert
Schweitzergroep niet zijn als ze
niet aan haar soms onbegrijpelijke
tradities zou hangen.

Goed, 25 januari dus. Zaklampen,
rugzakken en kilo’s snoep werden

scout koerier

Pooltocht 1997

‘Het zal je maar gebeuren’

van punt A (Maarn? Doorn?) naar
punt B (Zeist) gebracht.
Verkenners denken vaak dat de
leiding wel weet waar het eind-
punt is, maar dat is niet waar. De
tocht wordt namelijk uitgezet
door Lex en JP Vroemen (met die
snorren) en die houden altijd alles
geheim. En dat doen ze heel goed,
want het is heel opvallend hoe
aardig iedereen altijd tegen hen is
vlak voor de tocht. Ze mogen met
mensen mee op vakantie, krijgen
veel ranja aangeboden in de bar,
maar toch zwijgen ze over zowel
het begin- als het eindpunt. Knap,
he?

Leuk verhaal tot nu toe, maar hoe
was de tocht zelf zul je je afvra-
gen. Ja, dat is heel moeilijk te
omschrijven en daarom dit:

Hoe vertel je iemand

Dat de aarde niet meer rond is
Dat de vogels niet meer viiegen
En de zon niet langer schijnt

Kortom: het is ver, koud en nacht
en... heel erg leuk. Esta‘s, welpen

en Bevers die dit ook willen, moe-
ten gewoon ouder worden.
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