
Scoutingloterij

Misschien heb je ook wel
zo'n leuk lootje gekocht van
de Scoutingloterij, dat je
allang kwijt bent geraakt.
Slordig en jammer. Want
inmiddels heeÍt de notaris de
winnende lootjes getrokken.
Ze zijn 484345,372729,
41 5767, 210172, 42281 6,
en alle lootjes met de eind-
cijÍers 81000,
92857,14181,32984,
0085, 3760, 375,837,
006. Misschien had jij wel de
hooÍdprijs.

Holbihorde

Oh nee, we waren op kamp. We hebben gegourmet en we zijn naar het Kreadoe
geweest. Dat is in Rotterdam en daar hebben we lepeltjes gemaakt. Oh nee, het
heet geen Kreadoe, maar Ontdekhoek. En oh ja, je kon er nog veel meer doen.
Patat maken en natuurlijk opeten en bootjes knutselen en mee varen. Je kon dam
men bouwen en natuurlilk pasÍoto's maken. De ouders die gereden hebben, harte-
lijk bedankt! Want zonder jullie waren we er nooit gekomen.
's Middags hebben we achter vossen aangerend in de Woerdense binnenstad. Geer
echte vossen, maar verklede leiding en aanhang. 's Avonds hebben we allemaal
geholpen bij het bereiden van de gourmet, die daarna dus erg lekker was en heel
gezellig. Voor de leiding was het jammer dal ze niet naar de Valentijnsbarbeknoe
konden, want die was tegelijkertijd. Maar bij ons was het toch leuker, want na d

gourmet was er een Íilm.
De groten gingen toen naar bed, maar de allergrootsten moesten nog wel even
wakker blijven. Na vele jaren wakker houden van de leiding was het nou de beur'
aan de leiding om de welpen wakker te houden. Geblinddoekt vertrokken we in de
auto richting ... Het was een dropping.
Terwijl de welpen aan het lopen waren, verplaatste de leiding de matjes en de
slaapzakken van de welpen naar de zeeverkennerszolder, dus toen de welpen aan
kwamen moesten ze nog op zoek naar hun spulletjes.
De volgende morgen gingen we met de grote welpen de allergrootste welpen wak
ker maken. Potten, pannen, deksels, lepels, alles wat maar herrie maakt werd t
elkaar gezocht. Met veel lawaai werden de overvliegers gewekt. Voor hun begon
de allerlaatste dag bij de welpen dus erg rumoeng.
Na een crunchy ontbijtje bouwden we een overvliegbaan en vlogen ze over. Nog
niet helemaal echt natuurlijk, want dat was met Baden Powell-dag.
Nu zijn ze weg. Thijs, Siebren, Peter en Vincent zijn naar de luchtverkenners.
Bram, Jan, Joost, Joost, Charl, Elias, Wouter, Johan en Michael zijn naar de
dinsdagavondverkenners. En Jori, Arno en Christian zijn naar de donderdagavonr
verkenners. We wensen jullie allemaal veel plezier en
de nieuwe leiding!

wees een beetje lieÍ voor

Groetjes van de Holbihorr

Elias, nog bedankt voor je ontzettend lekkere taart!


